CADETTENLIED

Cadetten, het land roept U op tot de daad,
Gij, zonen van 't volk van weleer,

Van Breydel, Brigands en van d'IJzersoldaat
Die vochten voor vrijheid en eer.

Refrein : Cadetten, wij marsjeren,
Laat dreunen stap en lied,
Geen duivel kan ons deren
De hel weerhoudt ons niet.
Wij willen ' harnas smeden,
W'omgorden 't zwaard tot strijd,
Trouw aan ons groots verleden,
Frig in een nieuwe tijd.

De toekomst ligt voor ons in ’t zonnig verschiet,
Een toekomst van dienst en van plicht,

Van durf en van daad zingt ons wakkere lied,
Al valt ook de taak =oms niet licht.

Refrein : Cadetten...

En schendt weer een vijand ons erfgebpied,

Dan staan wij als een man paraat,

Ons handen vereend tot één vuist van graniet
Die vurigheid en valsheid verslaat.

Refrein : Cadetten...

En trouw doen wij d’eed onzer vaadren gestand :
Ons leven voor vrijheid en recht,

Wij geven het bloed onzer harte tot pand ;
Veel liever de dood dan verknecht !
Refrein : Cadetten...



